
Klein is groot. 

 

Wat een genot, die eerste lentezon. Ze lopen vlak langs het terrasje waar ik zit, 

arm in arm. Moeder en dochter, vermoed ik. De vreugde straalt er van af, 

terwijl ze giechelend verder lopen. Ik moet onwillekeurig glimlachen, terwijl ik 

de krant weer oppak en het artikel verder lees over banken en financiële 

instellingen die gokken met andermans geld. Het zijn, denk ik geïrriteerd, witte-

boorden-boeven met een stropdas die louter gericht zijn op zelfverrijking door 

een zelfbedacht systeem van bonussen. Erger nog, onze samenleving heeft dit 

systeem gelegitimeerd, omdat we geloven in de illusoire wereld van 

marktwerking. En omdat ze zó machtig zijn moeten banken worden gered in 

Amerika, Nederland en Cyprus. Welke belastingbetaler wordt daar niet 

mistroostig en boos van? Aan de overkant van de straat staan moeder en 

dochter voor een etalageraam. Ik hoor ze lachen. Ik glimlach opnieuw.  

Wij mensen zijn eerstens verantwoordelijk voor onze eigen, kleine wereld. Ons 

‘kapitaal’ zetten we uit in vriendelijkheid, vertrouwen, genegenheid en liefde-

dichtbij. Realiseren we ons wel vaak genoeg hoe sterk de kracht is van het 

kleine gebaar, van dat moment van echte belangstelling, van dat korte 

telefoontje, van die aandachtige blik? Het geloven in elkaar is een bron van 

kracht. Dáár, in die gave aan elkaar, en nergens anders vinden we harmonie en 

geluk in ons leven. Laten we niet te vaak stilstaan bij die grote jongens. Wij zijn 

kleine beleggers die dichtbij investeren. Zo’n levenshouding betaalt een hoge 

rente aan levensgeluk. We kunnen groot zijn in onze kleinheid. 
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